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Maraş'ta faşistler 200 yurttaşımızı öldürdü. 1000'nin üzerinde yaralı var. 


Faşist sürüler aralık sonunda Kahramanmaraş'ta yüzlerce yurttaşın kanına girdi. Morgda yapılan balistik sonuçlarına göre öldürülenlerin ve yaralananların büyük bir bölümü uzun menzilli A-6 otomatik silâhlarla vuruldular. Kurşunla öldürülemeyenler daha sonra sopa ve satırlarla öldürüldü. 


Yüzlerce dükkân ve ev yandı. 
Pencerelerinde hilâl işaretlerinin ve MHP yazılarının olduğu binalar sapasağlam duruyor. Bütün bunlar katillerin kimler olduğunu göstermiyor mu? Gösteriyor ama, hükümet baş suçluları sakliyor. „Faşist Türkeş'in, gerici çevrelerin aylardır istediği sıkıyönetimi de getirdi. Üstelik Ecevit demokratik hak ve özgür- 


DURUM. 


Fasizme karşı savaş komitelerinde örgütlenelim 


İTÖF 5. Genel Yönetim Kurulu toplantısında her bölgede "faşizme karşı savaş komitesi'' kurulması kararı aldı. Şimdi İngiltere'deki devrimciler, o ilericiler bu komitelerde o birleşiyorlar. 
Leeds, Birmingham, Manchester, Loughborough, Sussex ve Surrey'de oluşturulan komiteler çalışmalarına başladı. o İngiliz kamuoyuna Türkiye'deki faşist tırmanışın boyutlarını duyuruyorlar. Türkiyeli yığını bu yönde bilinçlendiriyorlar. 

Hiçbir şey aklımıza durup dururken gelmez. Faşizme karşı savaş komiteleri iliklerimize kadar hissettiğimiz devrimci durumun bir dayatmasıdır. Bugün ülkemizde hızlı bir faşist tırmaniş vardır. Son Kahramanmaraş olayları körleri bile şaşkına çevirdi. Faşist katliam geride 200'ü aşkın ölü, 1000'nin üzerinde yaralı bıraktı. Ölenlerin hepsi komünist miydi, devrimci miydi? Kimse evet diyemez. 
Şimdiye kadar köşe bucak- ta duranlar, şimdi nerede duracaklar? Etliye sütlüye karışmamak hayat kurtarmıyor. Kahramanmaraş'ta eti de sütü de ayırd edemeyen bebekler öldürüldü. 

1979 yılına sıkıyönetimle girdik. Ecevit gerçek yüzünü gösterdi. 13 ilde sıkıyönetimi devreye soktu. 
Faşist Türkeş'in yüzünü güldürdü. Sıkıyönetim komutanları peşpeşe bildirgeler yayınladılar. Toplantı yok, grev yok, bildiri dağıtılmayacak, afiş asılmayacak, ge- 


ce sokağa çıkılmayacak. 
Ecevit şimdi hangi yüzle “Sıkıyönetim o barışçıldır'' diyor? 


Bu hükümet halkımıza ihanet etti. Emekçi halkımıza hesap verecekler yalnızca faşistler değildir. R. Yürükoğlu “Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye" kitabında savaşımın yolunu şöyle gösteriyor: ''Ne diyeceğiz? Demokratik hukuk devleti' çerçevesinde 'uygar' savaşıma dönmeyi mi önereceğiz? Bunu dersek 'demokratik' önyargıları çok derine işlemiş burjuva liberalinden farkımız Arkası 4. say fada 


Ö. Gençlik 


lüklere dokunulmayacağını, sıkıyönetimin barışçıl olduğunu" ilân etti. Aradan bir gün bile geçmedi. Erzurum, Erzincan, Sivas, Kars, Maraş, Adana, Antep ve Urfa'da yayınlanan bildirgelerle tüm özgürlükler rafa kaldırıldı. İstanbul, Adana, Erzurum, Ankara, Erzincan ve Elâzığ illerinde sıkıyönetim mahkemeleri kuruldu. Bir zamanların "'6zgürlük çü demokrat"'ı Ecevit, şimdi “özgürlükçü sıkiyönetimci"' oldu. Emekçi halkımız ağır baskılar altına alındı. İşçi sınıfımız, yoksul halkımız kendisiyle oynayanlardan hesap soracaktır. 
Arkası 3. sayfada 
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Gözü dönmüş faşistler halka saldırırken 


“Sıkıyönetim halka karşıdır!” 


İTİB, İTÖF, Londra İşçi Birliği ve İTKB'nin ortak girişimiyle kurulan Türkiye'de Demokratik Hakları Savunma Komitesi, 28 aralıkda İngiltere'deki Türkiyeli devrimcileri bir kez daha sokaklara götürdü. 


Ekimdeki meşaleli yürüyüş ve aralıkdaki görkemli gecenin ardından gelen bu eylem, Türkiye'de olaylar yeni boyutlar kazandıkça, devrimci durum keskinleştikçe, İngiltere'deki Türkiyeli işçi ve öğrencilerin bilinç ve militanlık düzeylerinin de artığını dosta-düşmana somut olarak 


ki. 


Burjuvazi tankıyla tüfeğiyle 


gösterdi. 


"Faşizme karşı savaş birliği '' 


Kahramanmaraş 'taki kanlı kırım haberini alır almaz derhal örgütlenen komite, 28 aralık tarihinde Türkiye büyükelçisinin evi önünde bir miting çağırdı. Duyurumg l 


nun iki gün gibi kısa bir süre içinde yapılmasına karşın, işçi ve öğrenciler Ingiltere'nin dört bir bucağından koşarak geldiler. 
Faşistlerin tezgâhladığı hunhar kırımı sadece kınamadılar, " Döktükleri kanda boğulacaklar!'' 


“ 


“Faşizmi ininde geberteceğiz!'' 


sloganlarıyla en somut biçimde lânetlediler. 

K. Maraş'taki kanlı iç savaş provasından sonra Wimpy'de çalışan garsonundan üniversite öğrencisine kadar hepsi, Türkiye' de faşizm tehlikesinin ne denli gerçek olduğunu, anti-faşist savaşın ne denli güncel olduğunu ta içinde duydu. Bu eylemle, İngiltere'de komünist, sosyalist, ilerici, devrimci, anti-faşist savaş ilkelerine gerçekten inanmış tüm yurtseverler, faşizme karşı savaş birliği yönünde bir adım daha attılar. Eylemin bir önemli yanı da buydu. 


"Katil Türkeş" 
Elçinin evi önünde gürleyen yığın hınçlıydı. K.Maraş kırı- 


mının sorumlusu, suçlusu Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçi burjuvaziye, CIA'ya, Demirellere, faşist Türkeş ve itlerine hep 

o Arkası 3. sayfada 


İngiltere”: de faşistlere yer yok 


Bir yıl önce Leeds'teki devrimci öğrenciler, faşistlerin saldırısına uğradılar. Ne var ki faşistler baltayı taşa vurmuşlardı. 
Çıkan kavgada devrimciler onları doğduklarına pişman etti. İşe polis karıştı. Olay mahkemeye aktarıldı. 

Duruşma sırasında faşistler ikinci büyük hatayı. işlediler. 
Devrimcilerin kalesi İngiltere'de gövde gösterisi yapmaya kalktılar. Ama mahkemenin yapıldıgı binaya ancak polis himayesinde girip yine aynı yoldan çıkabildiler. Çünkü İngiltere'nin dört bir yanından devrimciler dökülen kanın hesabını sormaya Leeds'e gelmişti. 

Devrimciarkadaşlarımızı yargılayan Mahkeme kısa sürede faşizmin yargılanması platformuna dönüştü. Mahkemeden sonra şehir merkezinde Demokratik Hakları Savunma Komitesi tara- 


fından yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş süresince ''Faşizmi ininde geberteceğiz", ''Faşizme karşı savaş birliği", "TKP'ye özgürlük'' sloganları atıldı. Devrimci marşlar söylendi. Gösteri Leeds halkından büyük destek gördü. 
Bölgedeki tüm demokratik kuruluşlar ve sendikalar da faşiz- 


me karşı savaşta devrimcilerin yanında olduklarını belirttiler. 


Saat 9.00'da topluca mahkeme- 


nin yapılacağı yere gidildi. Saat 10.00'a doğru dışarıdaki görevli arkadaşlar faşist sürünün geldiğini bildirdi. Aynı anda polis birlikleri çevreyi sarmaya baş- 

Arkası 3. sayfada 


İTÖF'ü militanlar mahkemenin önünde 


“ çıkıyor 


Faşizme karşı savaş birliğine 


Faşizme karşı 
Leeds-Londra yürüyüşüne 


katılalım! 
"Çağrı" 3. Sayfadadır. 


NUS konferansı yapıldı 


NUS (İngiltere Ulusal Öğrenci Birliği), 8-11 aralık 1978 
tarihleri arasında Blackpool kentinde yıllık konferansını topladı. 

Iki bini aşkın delege ve konuğun katıldığı konferansta, NUS'a bağlı yüzlerce öğrenci birliğinin önerileri tartışıldı, yürütme kurulunun çalışmaları denetlendi. Ayrıca Iran, yabancı öğrenciler sorunu, burslar, İrlanda ve hükümetin ekonomik politikası gibi birçok konuda önemli kararlar alındı. 

NUS Dış İlişkiler Bürosu' nun konuğu olarak konferansa katılan İTÖF, üç gün boyunca yoğun çalışmalarını sürdürdü. 
NUS yürütme kurulu, GUPS (Genel Filistinli Öğrenciler Birliği), CARI (Iranda Baskılara Son Komitesi ) ve Anti-Apartheid Hareketi'yle görüşmeler yaparak, bu örgütlerle ilişkilerinin gelişmesi yolunda adımlar attı. Ayrıca Türkiye üzerine sürekli bildiri dağıtan ve afişleme yapan ITÖF ekibi, ülkemiz- deki faşist tırmanış ve devrimci durumu geniş olarak Ingiliz öğrenci yığınına duyurdu. 

Bir oturumda söz alan İTÖF üyesi bir delege, geçen yıl Havana'da toplanan 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci festivali ve bunun Türkiye gençliği için önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. 

1978 NUS Konferansı İngiliz öğrenci hareketi için olduğu kadar, İngiltere'de okuyan Türkiyeli öğrenciler için de önemli forum oldu. Konferans'dan büyük kazanımlarla dönen İTÖF Dış İlişkiler Bürosu'nun yakında NUS yürütme kuruluyla bir toplantı yapması bekleniyor. Toplantıda NUS ve İTÖF'ün, okul ücretleri sorununa ilişkin ortak bir eylem düzenlemesi görüşülecek. 


Yurtta durum: 


Yurdumuz faşist saldırıların iyice yoğunlaştığı, toplu kırımların gündelik olduğu, tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor. 
Son Kahramanmaraş kırımından sonra CHP ağırlıklı hükümet eliyle devreye sokulan sıkıyönetim, savaşımla elde edilen demokratik özgürlüklere saldırmaya başladı. 
Sıkıyönetim komutanlıkları yayınladıkları bildirgelerde toplantı, yürüyüş, bildiri dağıtımı, afiş asma ve grev haklarını yasakladı. 
13 ilde Sıkıyönetim Mahkemeleri kuruldu. Türk lirası tekrar devalüe edildi. Tek cümleyle, “hayat ateşten bir gömlek”. Peşpeşe gelen tren kazaları, toplumun her alanında bir ölüm korkusu aldı başını gidiyor. CHP ağırlıklı hükümet tekelci burjuvazinin isteklerine boyun eğdi. NATO'- nun saldırganlık üslerini açtı. Ülke ekonomisini IMF'nin, emperyalist kuruluşların kulu kölesi yaptı. Çareyi emekçi halkımıza güvenmekte değil, emperyalistlere sığınmakta gördü. Bu durum halkın nefretini iyice derinleştiriyor. Sınıf çelişkileri iyice keskinleşiyor. Evet, "Türkiye emperyalizmin zayıf halkasıdır." 
ülkemiz faşist tehlikenin yanısıra, giderek olgunlaşan bir devrimci durum yaşıyor. Türkiye burjuvazisi zayıf halkanın kopmasından korkuyor. Ecevit halkanın kopmasını önlemek için elinden geleni ardına koymuyor. 
Emine Engin, R. Yürükoğlu'nun yazdığı "Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye' kitabının önsözünde şöyle diyor: "Türkiye zayıf halka. Hem de giderek olgunlaşan, bunalımın ve devrimci durumun gün güne daha çok za- 


beş 


ne söz, ta içinde duyuyor. Burjuvazi korkuyor. 


"“Yığınsal çıkışlar, devrimci savaşım neye karşı olursa olsun, burjuvaziyi korkutur. Yurdumuzda yığın çıkışları, yığınlardaki devrimci birikim, emperyalizme ve işbirlikçi-tekelci burjuvaziye, faşist tırmanışa karşıdır. 
İşşizliğe, pahalıığa karşıdır. 
Ama yığınları siyasetten uzak, pasif tutma üstüne kurulu kapitalist 'rejimin' tümünü nesnel olarak tehdit ediyor. 

“İşte bu nedenden, son yıllarda herkesin ağzında bir 'rejimi kurtarma' sözüdür gidiyor. 
Burjuvazi bu yolda çeşitli almaşıklar deniyor. Faşistleri salıyor. 
Orduyu çağırıyor. AP-CHP işbirliği diyeni var. Bazı çevrelere 'umut' gibi gözüken bir almaşık da sosyal demokrasi. 

"Ecevit, bir süre önce Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan 


Manchester kongresi ve gerçekler 


MÜTÖD üyeleri, genel kurul doğrultusunda, yönetim kurulunun çalışmalarına yön vermeli, MÜTÖD'ü daha üst düzeye çıkarmalıdır. 


bir röportajda, amacının 'patlamayı'(!) önlemek olduğunu açıkça söylemişti. Gerçekten de, şu emperyalistlerin sözünü ettiği 'kurtarma'yı başarmak, Türkiye'yi 'eşik'ten döndürmek için elinden geleni yaptı, yapıyor. 
Sağ sosyal demokrasinin faşist tirmanışa karşı 'önlemler'i faşistlerden çok yığınlardaki anti- faşist birikimi pasifize etmeyi hedef alıyor. Amerikan emperyalizmini överken, Avrupa emperyalizmini 'yererek' sağ sosyal demokrasi, halkımızın anti-emperyalist duygularının içini boşaltmaya çabalıyor." 


Manchester ve MÜTÖD kongresi: 


İki yıldan beri MÜTÖD (Manchester Üniversitesi Türk Öğrenci Derneği) yönetim kurulunu elinde tutan sağ sosyal demokrat 'halkçı-devrimciler,” çalışmalarıyla hiç de Türkiye'dekileri aratmadılar. Manchester'de öğrenim gören öğrenci yığınını pasifize etmeyi bayrak edindiler. 
Faşistleri dernek üyeliğine kabul ettiler. Toplantılarda söz hakkı tanıdılar. Bunu da "özgürlükçü demokrasi" adına yaptılar. 

Geride kalan kasım ve aralık ayları içinde MÜTÖD Genel Kurulu toplandı. Genel Kurul çalışmaları öğrenci yığınından kopuktu. Duyuru bile Genel Kurul'dan iki gün önce yapıldı. 
Tüzük çalışmaları 3-5 ' halkçı- devrimci"nin gizli çalışmalarıyla yürütüldü. 

. Toplanan Genel Kurul'a İTöP'e bağlı yalnızca beş dernek davet edildi. Davatiyenin bir örneği aşağıdadır. İTÖF merke- 


ITÖF'lü militanlar Genel Kurul kapısının önünde 


Genel Kurul'da “TKP'ye Özgürlük”, “İTÖF İle İyi İlişkiler” 


zin davet edilmediği Genel Kurul, “halkçı-devrimciler''in demagojik "özgürce tartışma ortamı” nın protokol çağrısından öteye gitmediğini o vurguladı. 
Baylarımız (o kafalarınca, İTÖF merkez ile bağlı dernekleri ayırma “ince politikasını uygulamak istediler, Fakat umdukları taş başlarını yardı. İTÖF'ün davet edilen, edilmeyen bütün dernekleri oManchester'e gitti. 
Genel Kurul salonunun dışında "Yaşasın İTÖF" sesleri duvarlarda yankılandı. Londra İşçi Birliği'nden gelen bir işçi arkadaşımızın mesaj verme isteğini kabul etmediler. Böylesi bir durum "emeğin hakkını üretene vereceğiz" diyenlerin yüzünü bile kızarimadı. 

22 kasım 1978 saat 14.00' 
de başlayan Genel Kurul'da unutulan saygı duruşu İTÖF'lü üyelerin oluşturduğu "Devrimci Birlik" grubunun hatırlatmasıyla yapıldı.İTÖPF'e bağlı dernekler tek tek mesajlarını okudular. 
Mesajlarında yurdumuzdaki faşist tehlikeyi gözler önüne serdiler. CHP ağırlıklı hükümetin, faşist hareketi güçlendirdiği, emekçi halka karşı konum aldığını vurguladılar. Okunan mesajlar, coşkun alkışlarla, ''Faşizmi kahredeceğiz!'',''Faşizme karşı savaş birliği!" sloganlarıyla karşılık buluyordu. Eksik olan bir İTÖF'ün mesajı vardı. Halkçı-devrimciler, bırakalım İTÖF' ün varlığından, mesajının okunmasından bile çekiniyorlardı. Ístedikleri olmadı. Herşeye rağmen İTÖF mesajı, ''Yaşasın İTÖF!" 
gür sesleri arasında okundu. 

Genel Kurul gündemi, bi- 


ilettigi belge: 
İste 
MÜTÖD 


anlayışı! 


Devrimci Birlik grubunun 


yönetim kurulunun demokratik kitle örgütü p 


( ; ve bir dizi. karar tasarısını sağ sosyal demokratların direnmelerine karşı büyük bir çoğunlukla kabul ettiren ITÖF'lü militanlar, Genel Kurul çıkışında bunu görkemli bir şekilde kutladılar. 


linçli hazırlanan sakat bir gündemdi. Tüzük üzerindeki tartışmalar yönetim kurulu raporun- dan önce yer alıyordu. Bürokraayi iyi bilenler onu da çiğnediler. Uzun süren tartışmalar sırasında "Devrimci Birlik” grubu yaptıkları konuşmalarda halkçıdevrimcileri teşhir etmeye başladılar. Sonunda Genel Kurul delegelerinin söz hakkı kısıtlandı. 
Ama ne yapılsa boşuna. İTÖF'lü devrimciler bu sefer sık sık kaleme aldıkları bildirilerle gerçekleri dile getiriyorlardı. Bu durum halkçı-devrimcileri deliye çevirirken, Genel Kurul'da toplanan öğrencilerin hayranlığını kazanıyordu. 

6 aralıkta yapılan ikinci oturuma İTÖF militanları daha da kalabalık gittiler Dört gün boyunca Leeds'de, İngiltere nin di-Ber yörelerinden gelen ilericiler- e birlikte, faşistlere karşı savaş içindeydiler. Deneyimlerini Manchester öğrenci yığınına aktarmak istiyorlardı. Toplanıp Leeds'e gelen faşistler arasında MÜTÖD'ün üyesi durumunda olanlar da vardı. Daha da beteri, "eylem içinde olmayana faşist denmez" diyen halkçı-devrimcilerden Güven Özbilgin, 6 aralık genel kurul günü Alparslan adlı bir faşist köpekle aynı masada yemek yiyordu. Kendisine neden faşisile oturduğu sorulunca, "ne yapayım, o geldi oturdu" yanıtını verdi. 

Leeds'den ayaklarının tozunu bile silmeden gelen anti- faşist (o savaşçıları (o halkçı-devrimciler yine içeri almak istemediler. Durum genel kurulun oyuna Sunuldu. Yanıt "Evet" 


oldu. Yüzün üzerinde devrimci, işçi sınıfının savaş marşlarıyla içeri girdi. Faşist Alparslan ise devrimci öğrencilerin kararlı tutumu sonucu üyelikten atıldı. 


TKP'ye özgürlük 


Gündemin karar tasarıları bölümü çok hareketli geçti. 
"Devrimci Birlik” grubunun sunduğu "'TKP'ye Özgürlük“ karar tasarısı büyük bir coşku ile geçti. Ancak bir noktayı vurgulamak gerekir. 'TKP'ye Özgürlük"" karar tasarısı sunuldugunda, bir halkçı-devrimci hemen söz alarak karşı olduğunu söyledi. Aynı kişi daha önce yaptığı bir konuşmada 163. 
maddenin kaldırılmasını istedi. 
Nurcuların, yobazların öZgürlüğünden yana olmak, onlar için TKP'ye özgürlükten daha önemliydi. Çabalaması boşunaydı. Konuşmacılar karar tasarısında '"'141-142'ye hayır demek, bugün bu maddeler nedeniyle yasaklanan TKP'ye ve tüm devrimci örgütlere konan yasağa karşı çıkmak demektir; bu da gerçek demokratlarla sözde demokrasi yanlılarını ayıran bir denek taşıdır"', diyor- du. Tasarı oya sunularak alkışlar içinde, defalarca haykırılan "TKP'ye özgürlük!" belgisi arasında geçti. Bu durum anti-TKP umacılarını çılgına çevirdi. 


İTÖF'le iyi ilişkiler 


. Diğer bir karar tasarısı “İTÖF'le İyi İlişkiler" üzerineydi. Oya sunuldu. ''Yaşasın İTÖF!" sesleri arasında oybirligiyle geçti. Manchesterli devrtimcilerde gelişen bilinç böyle bir zoru da halkçı-devrimcilere dayattı. Öte yandan, “Anti-faşist Savaş", "Türkiye Üzerine”, "Can Güvenliği" gibi bir dizi karar tasarısı genel kurulun oybirliğiyle kabul edildi. 

Genel kurul İTÖF başkanının yaptığı bir konuşmayla sona erdi. Konuşmada faşizme karşı savaş birliği vurgulandı. 

Sağ sosyal demokrasinin bugün tüm ağırlığını işbirlikçi-tekelcilerden, emperyalizmden yana koyduğunu, faşistlerin asfaltını döken böylelerine karşı savaşın zorunlu olduğunu açıkladı. 

Şimdi MÜTÖD üyeleri, genel kurul karar tasarıları doğrultusunda yönetim kurulunun çalışmalarına yön Oo vermeli, 

MÜTÖD'ü daha üst düzeye çıkarmalıdır. Savaşım bunu gerektiriyor. 
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Çağrı: Leeds-Londra faşizme karşı 


© ago 


savaş birliği 


Kardeşler, 

Yurdumuzda MHP ve buna bağlı cinayet çetelerinin gözü dönmüş itleri kan ve terörle halkımızın üzerine yürüyorlar. 
2 yaşında bebesi, 70'lik ninesi, 
kadını-erkeği Kahramanmaraş'da kıyıma uğradı. CIA'nın, MİT'in desteğinde bu faşist yuvaların tezgâhladığı korkunç kıyım, 1978'in ortalama günde 5 cinayet tablosunun üstüne bindi. 
1979 oldu, faşist terör sürüyor. 
Can güvenliği yine yok. 

Aralık sonunda 13 ilde ilân edilen sıkıyönetim, bir çözüm getirmek şöyle dursun, faşizm tehlikesini arttırıyor. Sürekli sıkıyönetim o çağrıları yapanların Kahramanmaraş katliamını tertipleyenlerle aynı. kişiler oldugunu bilmeyen yok. Nitekim, bunların başında gelen Türkeş şimdi: "13 ilde sıkıyönetim yetmez, tüm ülkeye getirece-VA diyor. Halk düşmanı, feid Türkeş bunu neden istiyor? Daha nice katliamlar planladığı halde bunları gerçekleştiremesin diye mi, yoksa, faşist 


tırmanışa karşı savaşan güçleri bastırma, ülkeyi faşist diktatörlüğe götürme yolunda bir adım olduğu için mi? 12 Mart faşizminin acı anıları hâlâ belleğinde olan halkımız, bunlardan ikincisinin doğru olduğunu apaçık görüyor. 

Oysa, sıkıyönetimi Türkeş değil Ecevit hükümeti ilân etti. 
İşbaşına geldiğinden bugüne faşist tırmanışın üstüne gitmeyen, aksine, kaldıracağım diye söz verdiği 141-142'yi kullanarak anti-faşist güçler üzerinde baskıyı yoğunlaştıran Ecevit hükümetinin bu kararı hiç te şaşırtıcı değildir. Emperyalizmin, tekelci burjuvazinin tüm arzularına boyun eğmelerle, "umut" dolu yalanlarla ve şimdi de halka karşı olan sıkıyönetimi ilân etmekle bu hükümet, halkımıza ihanet etmiştir. Kanlı MC'yi aratmayan, kaypak ve hain davranan bu hükümetten can güvenliğini sağlaması, sömürüye, işsizliğe, pahalılığa, anti- demokratik uygulamalara son vermesi beklenemez. 


Faşizme karşı savaş 


Baş tarafı 1. sayfada 

1978'i böyle bitirdik. Tablo çok kabarık. CHP ağırlıklı hükümet döneminde ölümler gündelik oldu. 1000'in üzerinde yurttaşımız toprağa düştü, binlercesi yaralandı. Ecevit defalarca "Anarşinin kaynağına inmeye çalışıyoruz" dedi. Faşistler durmadı hep kan akıttı. İzmir IGD başkanı vuruldu. 
yiğit savaşçı bombayla öldürüldü. Ecevit tekrar sahneye çıkıyor ve olayları "çemberi daralanların oazgınlaşması"' olarak niteliyor. Arkasından Ali Özgür işçi sınıfının nice savaş erleri faşistlerce öldürülüyor. CHP yöneticileri bir yandan "katillerin izini bulduk fakat yasal nedenlerden dolayı onlara uzanamıyoruz"' diyorlar, öte yanda MHP ile el sıkışıyorlar. 

1978'in günleri bir bir geçiyordu. Faşist cinayetler durmuyordu. Savaşım yığınsal boyutlar aldı. Işçi sınıfımız sokaklara döküldü. 1,5 milyonluk "genel direniş" örgütledi. Ecevit ''anarşi" sözcüğünü yineledi. İşçiler ve gençler hakkında 141-142'den soruşturmalar, kovuşturmalar açtırdı. Oyunu aldığı emekçi yığınını mahkeme duvarları arasında yargıladı. IGD ve Dev-Genç gibi gençliğin demokratik örgütlerini kapadı. Çözümü parlamento duvarları arasında aradı. Halkımızın can düşmanlarına, Demirellere, faşist Türkeşlere "'anarşiye karşı 


birlik" önerdi. 

Zaman oldu ''bağımsız, bloksuz Türkiye'' dedi. Zaman oldu NATO'nun saldırganlık 


üslerini açtı. Alman ve Ingiliz silâh tekelleri önünde eğildi, onları ülkeye buyur etti. Denemediği kredi musluğu kalmadı. 
Ekonominin denetimini IMF'nin eline verdi. 

Ve 1979'a CHP ağırlıklı hükümetin sıkıyönetimiyle girdik. 
Ecevit sözünü tuttu. Çemberini daralttı. Ama savaşım sürecek. 
Daha yüksek boyutlara ulaşacak. 
Emekçi halkımız, işçi sınıfının önderliğinde örgütlenecek, faşizme karşı savaş birliğini gerçekleştirecektir. 


genclik 


Abone ol 
Abone bul 


16 martta 7 IGD'i , 


İhsan * 
ve Kenan Öztürk gibi 


yürüyüşüne katılalım 


Bunu yine halkın kendisi yapacaktır! Can güvenliğini sağlamak üzere, faşizme karşı savaş komiteleri yurdun birçok yerin- de kuruluyor. 1 Mayıs, genel direniş, MESS grevi geleneğin- de yığınsal çıkışlar tekrar baş gösteriyor. İşçi sınıfının, tüm emekçi halkın faşizme karşı amansız mücadelesi böylesine zorunlu, böylesine gündemde. 

Ülkemizin yaşadığı bu çetin günlerde, İngiltere'deki işçiler ve öğrenciler durumun bilincindedirler. Tarafsızlık faşist cinayetlere ortaklık demektir. 
Anavatandaki kardeşlerimizi kavgada yalnız bırakmayacağız. Türkiye Demokratik Hakları Savunma Komitesi'nin örgütlediği 320 
kilometrelik Leeds-Londra "'Faşizme karşı savaş birliği" yürüyüşü böyle bir anlam taşıyor. 
Bu eylemi desteklemek, ona katılmak boynumuzun borcudur. Çünkü gurbet ellerde olsak da biliyoruz: Yenilgi ölüm! 
Yenmek zorundayız! Faşizme 


geçit vermeyeceğiz. 


'Elçiliğin önünde 'ki gösteriden bir görünüş 


“Sıkıyönetim halka karşıdır!” 


Baş tarafı 1. sayfada 

hınçlıydı. Ama "özgürlükçü demokrasi"' deyip de "sosyal barış” safsatalarıyla halkımıza ihanet eden, faşist 141-142'yi giyotin gibi devrimci-demokrat güçlerin üzerinde tutan, Demirellerin, Türkeşlerin karanlık emellerine boyun eğen ve eninde sonunda gidip 13 ilde sıkıyönetim ilân eden CHP ağırlıklı Ecevit hükümetine de hınçlıydı. 
"Hain Ecevit!", "Ecevit, faşistlere yaslanma!", ''Devrimci basın yargılanamaz!", ''TKP'ye özgürlük!" sloganları bundandı. 

Kanın gövde götürdüğü bir dönemde hükümet (ve kararını onaylayan burjuva parlamentosu) orduyu, militarist kliği dolaysız olarak devreye soktu. 
Ordu neyin ordusu? NATO' ların, kanlı 12 Martların ordusu. Ordu kimin ordusu? Burjuvazinin ordusu. 

Sıkıyönetim ilân edilen 13 
ilin çoğu Kürdistan'da. Daha birkaç ay önce Kürt kırımı nasıl o yapılırmış, ''Kanatlı J-78 Tatbikatı'' adı altında aynı ordudan öğrenmiştik. 

Ve elçinin evi önünde sloganlar artıyor: "Kürdistan'daki baskılara son!", "Türk-Kürt halkları elele—demokratik cephede!" 
Eylemin bir amacı da Türkiye'deki devrimci savaşımı, İngiliz demokratik kamuoyuna duyurmaktı. Bunun için, bir süre elçinin evi önünde gösteri yapan yığın, daha sonra yürüyüş düzenine geçerek BBC (İngiliz Yayın Kurumu) binasına gitti. Orada da bir miting yapılarak [Ingilizce sloganlar bağırıldı, bildiriler dağıtıldı. Ertesi gün ''Morning Star" gazetesi Türkiye'deki son gelişmeleri, mitinge de geniş yer vererek, baş sayfasında verdi. 

Sonuçta eylem işlevini en başarılı biçimde doldurdu. İngiltere'deki işçi ve öğrenciler yur- 


dumuzda verilen anti-faşist savaşımın kopmaz bir parçası olduklarını bir kez daha gösterdiler. Devrimci geleneklerimiz ve günün gereklerine uygun olarak kararlı ve savaşkan bir çıkış yaptılar. Anti-faşist savaşın daha da keskin boyutlar alacağı bir dönemde yeni yeni d önünü militanca açtıar. 


İngiltere'de faşistlere 


Baştarafı 1. sayfada 

ladılar. o Devrimcilerin yığınsal bir biçimde toplandıklarını gören faşistlerde bet-beniz attı. 
Çaresiz, polislerin arkasına sıgınmaya çalışıyorlardı. Faşistler, polisin koruyuculuğu altında bekleme salonuna alındı. 

Devrimciler daha önce alınan karar gereğince duruşmanın yapılacağı salonun kapılarını tuttular. Duruşmaya hiçbir faşist sokulmayacaktı. (o Detrimcilerin toplandığını gören faşistlerde zaten "gövde gösterisi ' yapacak hal kalmadı. İçeri girmeyi deneyenleri de devrimciler pişman etti. Süklüm püklüm salonun bir tarafında polis kordonu içinde beklediler. 

Geçtiğimiz yıl içinde faşist saldırganlara hak ettikleri dersi veren devrimci arkadaşlarımızın duruşması bu koşullar altında başladı. Savcılık arkadaşlarımızı “barışı zedelemekle" suçluyor- du. Devrimcilerin savunmasını üstlenen avukat, Türkiye'ye Ürün Davası'nı izlemeye giden delegasyondan John Bowden'dı. 
John Bowden duruşmada savunma değil suçlama yaptı. Mahkeme devrimci arkadaşlarımızın ve John Bowden'ın konuşmalarıyla "faşistlerin yargılandığı bir duruşma'' haline dönüştü. Mahkeme arkadaşlarımıza barışın bo- 


Faşizme karşı savaş komiteleri 


İTÖF 5. Genel Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda, İngiltere'nin çeşitli yörelerinde "'faşizme karşı savaş komiteleri" oluşturuluyor. Komiteler bulundukları yörelerde hemen çalışmalarına başladılar. Yayınladıkları bildiri- 


lerle, düzenlenen toplantılarla, tüm ilerici, devrimci 


Tür- 


kiyeli yığını bu komitelerde birleşmeye çağırdılar. 


Şimdiye kadar Leeds, Birmingham, Manchester, Sussex Loughborough ve Leicester bölgelerinde kurulan komitelerin sayısı gittikçe artıyor. Son olarak güneyde Surrey bölgesinde geniş bir katılım sağlanarak yeni bir ''savaş komitesi" 
du. 

Aşağıda Sussex bölgesinin yayınladığı bildiriyi sunuyoruz. 
“Gün eylem günüdür!" 


Yurdumuzda faşist kırım korkunç boyutlara ulaştı. Malatya, Elazığ, Sıvas kırımlarından sonra Maraş katliamı. 200'den 


fazla ölü.1978'in siyasal cinayet- 


ler bilançosu 1000'i aştı. Uluslararası tekellerin ve işbirlikçi burjuvazinin beslediği faşistler yavaş yavaş amaçlarına ulaşıyorlar. Devrimci kanı, ilerici kanı, Türk-Kürt bütün halkın kanını akıtıyorlar. Bu kanlar yerde kalamaz, kalmayacaktır. 

Faşizm böyle süratle ilerlerken hükümet ne yapıyor? İktidarda olduğu bir yıldan beri faşist yuvalara herhangi bir darbe vurmaktan kaçınan, bunun karşısında DİSK'in genel grevine karşı tavır alan, her türlü demokratik derneği ortadan kaldırmayı amaçlıyan yasa tasarılarını ortaya süren, 141-142 gibi faşist yasaları, hiç çekinmeden uygulayan CHP ağırlıklı hükümet şimdi de Türkeş in buyruğunu yerine getirdi. Sıkıyönetimi ilân etti. 

Halkımız artık "ak günler" 


sözlerinin arkasındaki gerçeği görüyor.Ecevit faşizme karşı halkla obütünleşeceğine, halka 


karşı faşizmle bütünleşti. Ecevit'in “devletin bütünlüğünü korumak “ gibi demağojilerle ilan ettiği sıkıyönetim, bugün emperyalizmle bütünleşmiş olan militarist kliğin elinde, arti-faşist anti-emperyalist savaşımı kırmayı amaçlamaktadır, faşizmin yo- 


Öğrenci arkadaş 
Faşizme karşı 


Leeds-Londra 
Yürüyüşüne katıl! 


yer yok 


Leeds'deki anti-fa zulmasına neden oldukları için 
15 pound ceza verdi. Avukat 
bu karara karşı çıktı. Duruşm yüksek mahkemeye aktarıl-L 

Duruşmanın bitiminden sonra faşistler, sıkı bir polis kordonu altında dışarı çıkarıldılar. 
Devrimcilerin çevresindeki polis kordonu ancak faşistler inlerine vardıktan sonra kaldırıldı. 

İTÖF, İTİB ve İşçi Birliği militan ve sempatizanları daha sonra mahkeme binası önünde toplandılar. Pankartlar açıldı ve şehir merkezinden Leeds Üni- 


oluşturul- 


şist yürüyüş ten bir görünüş 


luna asfalt dökmektedir. Son “vur emri' bunun acıklı bir kanıtıdır. Sıkıyönetim o halka karşıdır. 

Ekonomik bunalımların gitgide derinleştiği, sınıfsal çelişkilerin keskinleştiği,can güvenli-Binin yok olduğu bu günler halkımızı iki yol ağzına getirmiştir. 
Ya faşizm, ya da sosyalizme açılan ileri demokratik halk devrimi. İşçi sınıfının öncülüğündeki halk kendi öz gücü ile, faşist tehlikeyi ve emperyalist boyunduruğu kıracak olan ikinci yolu seçiyor. 

Bugün hükümet halkı koruyamıyor, Öyleyse halk kendini koruyacaktır. Zaman gelince barikatlara çıkacak, Ecevit'in dokunamadığı MHP binalarına tanklarla girecektir. Bunun tek yolu halkın, işçi sınıfı öncülügünde savunma ve savaşım komiteleri içinde örgütlenmesidir. Bu önümüzdeki en güncel sorundur. 

Türkiye'de ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde böylesi komiteler hızla oluşmaktadır. Ingilterede de durum aynıdır. 
Leeds'deki faşistlerin diğer faşist katillerle birlikte boy göstermelerinden sonra durum daha da ivedilik kazanmıştır. İngiltere' nin her tarafında başlayan bu harekete biz Sussex bölgesinde "Faşizme Karşı Savaş Komitesi" ni kurarak katıldık. Bu komite- nin amacı yurdumuzdaki faşist tehlikeye karşı Savaşıma katkıda bulunmak, bu tehlikeyi İngiliz kamuoyuna duyurmak, İngiltere'de faşistlerin örgütlenmesine izin vermemek, onları ezmektir. 

Bu komiteye katılmak her ilericinin, yurtseverin demokratın görevidir. Haydi faşizme karşı savaşımda ileri! 

Halk kendini örgütleyecektir! 

Her türlü baskıya karşı savaşım komitesinin içinde ileri! 

Faşizmi ininde geberteceğiz! 


SUSSEX FAŞİZME KARŞI 
SAVAŞ KOMİTESİ 


Öğrenci Arkadaş 
Home Office, Okul, 
Burs sorunlarını 
İTÖF'de örgütlenerek çözümle! 


versitesi ne doğru yürüyüşe geçildi. Yol boyunca devrimci marşlar söylendi, sloganlar haykırıldı. Üniversite önüne gelindiğinde yürüyüş kolu çeşitli uluslardan ilericilerin, devrimcilerin katılmasıyla büyük bir yığınsallık kazandı. 

Dört gün boyunca süren Leeds eylemi anti-faşist güçlerin birliğini pekiştirdi. Faşistlerin İngiltere'deki ilk örgütlenme girişimlerini darmadağın etti. Evet, faşistlere İngiltere'de örgütlenme hakkı tanımayacağız. 
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Strathclyde TÖD İTÖFe girdi 

İki yıldır İTÖF ile sıcak ilişkilerini sürdüren Strathclyde TÖD federasyonumuza bağlanmıştır. Kasım ayı içinde İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan dernek Genel Kurulu'nda seçilen yönetim kurulu, ilk toplantısında oybirliğiyle İTÖF'e girmeyi karar altına almıştır. Bu kararla İngiltere'deki Türkiyeli komünistlerin, devrimcilerin ve ilericilerin anti-faşist, anti-emperyalist ilkeli savaş birliği daha da güçlenmiş, böylesi bir birliğin simgesi olan İTÖF daha da yığınsallaşmıştır. 

Fakat STÖD'ün federasyona katılması bunun da dışında bir öneme sahiptir. İTÖF'ün nicel ve nitel gelişimi, yolunu işçi sınıfının yolu olarak belirlemiş Türkiye gençlik hareketine bağlıdır. Yani ITÖF, bu hareketin kopmaz bir parçasıdır. Böylelikle, yurdumuzda faşizm tehlikesinin günbegün arttığı, anti-faşist güçlerin daha kararlı ve her zamandan daha savaşkan davranmasının zorunlu olduğu bir devirde, 


İngiltere'de okuyan tek bir yurtsever için bile, İTÖF dışın- 


da bir çalışma alanı düşünülemez. Kendine ilerici ya da devrimci diyen ne bir öğrenci, ne bir dernek İTÖF'ün dışında kalarak bu niteliğini koruyamaz. Çünkü böyle bir davranış Türkiye gençlik hareketinden kopukluğu getirir. Bu da ilericilik ya da devrimcilikle bağdaşmayacağı gibi, faşistlerin 


ekmeğine yağ sürer. 
Hoş geldin STÖD! 
Yaşasın ITÖ F! 


Yaşasın faşizme karşı savaş birliği! 


PNL TÜRK ÖĞRENCİ DERNEĞİ KURULDU 


Polytechnic of North London daki Türkiyeli öğrenciler İTÖF'ün çatısı altında, anti- faşist, anti-emperyalist ilkeler üzerinde bir dernek kurdular. 

1978-1979 okul devresinde öğrenci sayısının artması ve Türkiye'deki anti-faşist savaşın keskin boyutlar alması, ekim ayı içinde öğrencileri bu yönde bir çalışmaya götürdü. 

Kasımda gerçekleşen kurucu genel kurul İTÖF temsilcisinin konuşması ile açıldı. Daha sonra benimsenen tüzük taslağı uyarınca, adı "Polytechnic of North London Türkiyeli öğ- 


İTÖF 


renciler Derneği (PNL TöD)" olarak belirlenen dernek, oybirliği ile İTÖF'e girmeyi karar altına aldı. 

“141-142'ye hayır", "Can güvenliği ve Öğrenim Özgürlügu , tük Haklar', "Halk Kültürünü Yayalım'' ve daha bir dizi karar tasarısı kabul edildi. 

PNL TÖD yalnızca İTÖF' 
ün değil, Türkiye gençliğinin devrimci mücadelesinin kopmaz bir parçası olduğunu attığı her adımda kanıtlıyor. Yaşasın anti- faşist, anti-emperyalist ilkeli birlik. 


“Anti-Apartheid i Hareketi”ne üye oldu 


Bugün Güney Afrika halkı şanlı bir ulusal kurtuluş savaşımının içindedir. Kurtuluş örgütü Afrika Ulusal Kongresi'nin öncülüğünde onbinlerce insan, Amerikan emperyalizminin desteğindeki ırkçı rejimi (apartheid) alaşağı etmek için silâhlı savaş veriyor. Dünya devrimci güçleri proletarya enternasyonalizmi temelinde bu amansız savaşımı yürekten destekliyor. Yıllar önce Güney Afrika halkıyla dayanışmayı somuta dönüştürmek ve bu dayanışmayı koordine etmek görevini yüklenecek bir örgüte gerek duyuldu. Bu çalışmaların içinden Anti-Apartheid hareketi doğdu. 


DURUM. 


Baştarafı 1. sayfada 

kalır mı? Yoksa, emekçi halkın her yolla direnişinin meşruluğunu mu savunacağız? Halkın en geniş savaşçı cephesini kurabilmek için yaşadığımız a- nın somut istemlerinin sözcüsü olarak mı yükseleceğiz? 
Bugün bu soruya her devrimcinin açık yanıt vermesi gerekir. ' 

ITÖF bu savaşımın bilincinde hareket ediyor. Íngiltere'de faşistlere yaşam hakkı tanımayacaktır. Savaşımdan yan çizenleri, faşistleri yüreklendirenleri teşhir edecektir. Böylesi bir durum tüm anti-faşist güçlerin savaş birliğini gerektiriyor. 
Ve çağrımızı yineliyoruz: İlericiler, devrimciler, bütün 


anti-faşist güçler faşizme karşı savaş komitelerinde örgütlenelim! Bölgelerimiz- 


de yeni komiteler oluşturalm. Faşistleri ininde gebertelim! 


Ö.Genclik 


Anti-Apartheid Hareketi'nin işlevi büyüktür: Güney Afrika daki savaşımı duyurur, ona maddi destek sağlar ve geniş tabanlı kampanyalarla ırkçı rejime karşı tavır alır. 

ITÖF, Güney Afrika, Zimbabwe ve Namibya'da verilen ulusal kurtuluş savaşlarına karşı, devrimci-demokratik bir kuruluş olarak büyük sorumluluk duymaktadır. Afrika Ulusal Kongresi, Zimbabwe Yurtsever Cephesi ve SWAPO'nun yürüttüğü silâhlı savaşımı yürekten destekler. Bu sorumluluğun bilincinde devrimci dayanışmasını daha somut gösterebilmek için, İTÖF, 10 ocak 1979 günü Anti-Apartheid Hareketi'ne üye oldu. 

Yaşasın Güney Afrika'daki ulusal kurtuluş savaşları! 
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Akademik ve Demokra- 


BIRMINGHAM TÖD 
GENEL KURULU 


20 ekim 1978 tarihinde yapılan genel kurul devrimcilerin bir başarısı oldu. Sağ sosyal demokratların bölücü çabalarına rağmen, İTÖF'lü devrimcilerle Dev-Genç'li bir kısım arkadaş biraraya gelerek yönetim kurulu seçimlerini tek liste olarak kazandılar. 

Hayatlarını rimciler adına duruşundan sonra, İTÖF'ün başarı mesajıyla açılan genel kurul canlı ve tartışmalı geçti. 
Söz alan konuşmacılar eski yönetim kurulunun başarılı çalışmalar yaptığını, yeni dönemde bunun daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladılar. 

Genel kurul, ulusal demokratik cephe savaşımının güçlendirilmesi, 141-142 ve 146. maddelerin kaldırılması, devrimci örgütler üzerindeki baskıların son bulması, TKP'ye özgürlük savaşımının hızlandırılması üzerine kararlar aldı. 

Bu genel kurulla Birmingham TOD, anti-faşist, antiii güçbirliğini pekiştirdi. 


kaybeden dev- yapılan saygı 


LEEDS TÖD GENEL 
KURULU 


13 aralık 1978 tarihinde 
Leeds Türkiyeli o Öğrenciler Derneği genel kurulunu yaptı. 
Dernek genel kurulu, uzun bir süre eylemsiz olan, öğrenci yığınına önderlik edemeyen yönetim kurulunun durgunluğu nedeniyle olağanüstü çağırıldı. 
Tüm konuşmacılar, Leeds'de faşisilere karşı ve Türkiye'de hızlı faşist tırmanış nedeniyle, pasif kalınamayacağını, bu durumun derneğin zayıf düşmesine neden olacağını vurguladılar. 
Böylesi bir ortamda daha atak, militan bir yönetim kurulunun görevlerin üstesinden geleceği açıklandı. 

Yapılan seçimler sonucun- da, bilgili, deneyimli bir yönetim kurulu seçildi. Daha sonra derneğin politikasını belirleyecek, TRP'ye özgürlük, anti-faşist savaş, İran, Türkiye ve Müfettişliğin kayıtsız tutumu üzerine bir dizi karar tasarısı geçti. 

Genel kurul, “gençliğin yolu işçi sınıfının savaş yoludur" belgisinin somutlandığı bir platform oldu. Leeds derneğinin militanlık düzeyi, önderlik yeteneği bir üst aşamaya sıçradı. 
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İNGİLTERE'DE 
ÖĞRENİM: 


İTÖF el kitabı 


şubat ayında çıkıyor 


Kıbrıs halkıyla devrimci dayanışmamız 


güçleniyor 


*Geçen yıl, City Üniversitesi Kıbrıslı Öğrenciler Dernegi'nin örgütlediği Kıbrıs haftasında, İTÖF temsilcisinin de yer aldığı bir forum düzenlenmişti. 
Forumda İTÖF temsilcisinin yapmış olduğu konuşma bu okul dönemi başında, Kıbrıslı öğrencilerin yığın örgütlerinden SIGFA'nın dergisinde yayınlanmıştır. 

* Kasım ayı sonunda North East London Polytechnic Hellenik ve Broad Left dernekleri tarafından ortak düzenlenen bir açık oturuma İTÖF de davet edildi. Geniş ilgi gören toplantıda bir konuşma yapan İTÖF temsilcisi Kıbrıslı ve Yunanistanlı öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandı. Bu arada NELP de 


cirit attıkları söylenen İKTÖF'lü Maocular ya açık oturuma katılmadılar ya da renksiz kalmayı tercih ettiler. 

*Polytechnic of North London Yabancı Öğrenciler Ortak Eylem Komitesi, kasım ayı içinde Kıbrıs konulu bir forum düzenledi. o Forumda AKEL, KNE (Yunanistan Genç Komünistler Birliği) ve ITÖF'den birer temsilci konuşma yaptı. 
İTÖF temsilcisi, Kıbrıs'ın ancak NATO'cu güçlerin pençesinden kurtulduktan ve Kıbrıs halkının devrimci mücadelesinin utkuya ulaşmasından sonra bir barış ve özgürlük adası olabileceğini vurguladı. 
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bugün göstermekte olduğu korkunç sorumsuzluk ve kayıtsız- i lığa karşı savaşın en ön saflarında ise yine ITÖF olacaktır. 


Yeni gelen öğrencilere İTOF sahip çıkıyor 


Her yıl İngiltere'ye yüzlerce Türkiyeli öğrenci gelir. Bunların büyük bir kısmı önce İngilizce öğrenimi görür, sonra ya Türkiye'ye döner ya da değişik konulardaki eğitimlerini İngiltere'de sürdürürler. 

İngiltere'de öğrenime başlamak zordur. Yeni gelen öğrenci, çevresine yabancı, çoğu kez başvurusunu bile tek başına yapmakta güçlük çeker. Üstelik gelenlerin büyük bir kısmı az parayla ve burssuz gelirler. Bunlara başvuruda yol göstermek, ucuz okul, iyi okul hangisidir bilgi vermek kimin görevidir? 
Eğer bugün İngiltere'ye okumak için gelen öğrencinin çilesi büyükse, bu, görevini bilmeyen, daha doğrusu bilmezlikten gelen makamların sayesindedir. 


MÜFETTİŞLİĞİN KAYITSIZLIĞI: 


Londra'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, İngiltere Bölgesi Öğrenci Müfettişliği vardır. Burayı işi düşenler iyi bilir. 
Türkiye'deki devlet dairelerinden pek farkı yoktur. ''Giden de pişman gitmeyen de'' misali, resmi işlemi olan öğrenci oraya uğramaktan çekinir. Evrağı eksikse başından savarlar, evrağı tamamsa yine bir yolunu bulur sorun çıkartırlar. Ama öğrencinin en büyük şikâyeti, gördüğü sorumsuzluk ve kayıtsızlıktan. 

Öğrenci Müfettişliği'nde sahip çıkılmaz öğrenciye. Yararlı ne bir yayını, ne de yol gösterici bir bürosu vardır. Öğrenciyi yalnızca denetler. Kimin asker kaçağı olduğunu, kimin yine döviz istediğini, politik girişimlerde bulunduğunu eksiksiz saptar. Ama öğrenci okul arıyormuş, bursu geç geliyor veya hiç gelmiyormuş, vize almakta güçlük çekiyormuş, böyle şeyler onu hiç mi hiç ilgilendirmez. 

Sonuçta, parası yahut tanıdığı olmayan öğrenci ya açıkta kalır, ya da binbir bürokratik yük altında ezilir durur. 


İTÖF'ÜN ROLÜ 


İngiltere'deki Türkiyeli öğrencilerin tek demokratik yığın örgütü İTÖF, müfettişliğin bu kayıtsız tutumunu her zaman kınamıştır. Ama sorun kınamakla çözümlenmiyor. İngiltere'ye gelen öğrenciye sahip çıkma sorunu vardır. Müfettişlik görev yapmıyor diye bir-iki protesto gösterisi yapmakla iş bitmiyor. 

İTÖF bunun için sürekli okulları ziyaret eder, öğrencilerle tek tek konuşup dertleşir. Orada da bırakmaz. Sorunları çözmek için koşturur durur. 

Örneğin, öğrencilerin tercüme sorununu hepimiz biliyoruz Diyelim, bir lise diplomasının tercümesi gereklidir. Önce Müfettişliğe gider. Onlar tabii ki konsolosluğa yollarlar. Bu kez iyi niyetli arkadaşımız kalkar konsolosluğa gider. Orada da bir kaç saat sıra bekledikten sonra ilgili bir makamla görüşür. İlgili makam öğrenciye bilmemkim beyin adresini verir. Bilmemkim bey eskiden konsoloslukta çalışıp şimdi emekliye ayrılmış bir zat. Uzun yıllar devlet hizmetinden(!) bıkmamış, boş vakitlerini tercüme yaparak geçiriyor. Tabii sayfa başına aldığı ücret enflasyona oranla değişiyor. Ne iyi adam! Ne fedakâr kişi! 
Yaşlanmış, emekliye ayrılmış ama hâlâ vatanını düşünüyor, yardıma muhtaç evlâtlarına tercüme yapıyor. 

Uyanık davranıp oyuna gelmeyen öğrenci de var. Bunlar genellikle ITÖ F'e gelir, tercümelerini orada yaptırır, tasdik için konsolosluğa öyle gider. Tercümesini bedava yaptırdığı gibi örgütün sıcak, dost havasında ilgi bulur, dayanışma görür. 


DİL ÖĞRENCİLERİNİN SAVAŞIMI: 


o o Okumaya gelenlerin büyük bir kısmı önce dil öğrenirler. 
İngilizce öğrenmek zordur. Ama tecrübe der ki uygun okul bulmak daha zordur. Gelen öğrencinin parası varsa sorununun yarısı hemen çözülür. Özel bir dil okuluna giriverir. Ama bugün en kaliteli özel okul üç aylık bir devre için 200 sterlin istemektedir. Bu rakamı işiten parasal olanakları kısıtlı bir öğrencinin ilk aklına gelen, doğru Türkiye'ye dönmek olur. 

Tek bir çare devlet okuluna girmek. Bunlar ucuz sayılır 
(3 ay için 68 sterlin). Ama bu okullarda yer darlığı, her okulun kendine göre giriş yöntemleri, dil öğrenmek isteyenler için hep sorundur. Müfettişlik yine kayıtsız. 

Bu durumda İTÖF, dil okumak isteyen öğrencilere sahip çıkan tek kuruluştur. Öğrenciler için ucuz ve iyi okul araştırmaktan başka sorunlarının çözümü için sonuna kadar mücadele eder. 

Örneğin, son bir yıldır Londra'nın en ucuz ve en iyi okullarından biri olan Southwark Kolej'e giren Türkiyeli öğrencilerin büyük bir kısmı İTÖF'ün yol göstermesi sayesinde okumaktadır. Southwark Koleji'ne giriş kolay iş değildir. Burada okumak isteyenler, okul devresinin başlayacağı tarihten bir gün önce sıraya girmek zorundadır. Yüzlerce öğrenci yaz-kış demeden bazan 24 saat Kolejin kapısı önünde sabahlarlar. 

Bu yıl 8 ocakta başlayan okul devresi için öğrenciler 
7 ocak akşamı saat 9'dan başlayarak kuyruğa girdiler. Kalabalık bir grubu İTÖF getirmişti. Sabaha kadar bu kış soğuğunda öğrenciler yağmur altında durdular. Ve sabaha kadar çok sayıda İTÖF militanı onlarla beraber durdu. Öğrencilere sandöviç getirdi, sırayı düzene soktu, bütün gece boyunça öğrencilerin güvenliklerini sağladı. Akademik hayat ile ilgili sorularına yanıt getirdi. Bunları seve seve yaptı. Çünkü dil okumak isteyenlere sahip çıkmayı ödev bildi. 

Böylesine bir tavır, belli bir bilinç, bir sorumluluk duygusu, en çok da özveriyi gerektirir. Demokratik bir yığın örgütü olduğu kadar devrimci bir eylem örgütü olan ITÖF'ün bu nitelikleri 18 savaşım dolu yıl içinde gelişti. 

İTÖF kendine düşen görevlerinden kat kat fazlasını her zaman yapacaktır. Ama eğer İngiltere'ye öğrenim için gelen gençlerin sorunları çözülecekse, bu en başta Müfettişliğin, sorumluluklarını bir an önce bilmesiyle olacaktır. Bu kuruluşun 
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